
maandag 25 maart

Psalm 72 vers 6
Hij is als de regen op het gras,
een bui die de aarde doordrenkt.

Voor kleine mensen is hij bereikbaar

refrein
Voor kleine mensen is hij bereikbaar,
hij geeft hoop aan rechtelozen.
hun bloed is kostbaar in zijn ogen,
hij koopt hen vrij uit het slavenhuis.

Hij zal opkomen voor de misdeelden,
hij zal de machten die ons dwingen
breken en binden, hij zal leven,
onvergankelijk, als de zon.

Zoals de dauw die de aarde drenkt,
zo zal hij komen en in die dagen
zullen trouw en gerechtigheid bloeien,
zal er vrede in overvloed zijn.
Liedboek 72a, 1 en 2


